
Haagse Pook  wil laten zien waar in de wereld (dit land, deze stad) zich concentraties van macht 
en geld bevinden, wat de dynamiek daarvan is en ook de alternatieven tonen: andere vormen van 
samenleven, van geld en macht verdelen.  
Niet omdat “iemand het moet doen”, maar omdat het plezier geeft om gebruik te maken van het 
recht op informatie, creativiteit en verzet. Geen politieke partij, geen NGO, maar een groep 

Hagenaars die zichzelf een vraag stellen en dan die vraag aan een ander stellen. 

 

 

 
 

Haagse Pook presenteert 
 

 

 
‘ D E  N A D A G E N  V A N  H E T  B L A N K E  K A P I T A L I S M E ’  

 
Vanaf de 14e eeuw heeft zich in Europa een kapitalisme ontwikkeld, dat nu over zijn 

hoogtepunt heen is en in deze eeuw afgelost gaat worden door een andere vorm of zelfs een 

ander systeem dan het kapitalistische. Ook zal een nieuw economisch machtscentrum zich 

samentrekken buiten het blanke Westen, zo voorspellen vooraanstaande internationale 

wetenschappers als Braudel en Arrighi. 

 

Politicoloog Rob Groenhuijzen heeft jarenlang de wetenschappelijke ontwikkelingen in dit 

terrein op de voet gevolgd en staat in contact met toonaangevende schrijvers in de 

hedendaagse theorieontwikkeling. 

 

Hij zal in zijn lezing in vogelvlucht de boeiende geschiedenis van het westers kapitalisme 

beschrijven en wil daarna met zijn publiek in discussie over de huidige en toekomstige 

veranderingen. In zijn gedachtegang zal hij telkens weer de theorie relateren aan bekende 

feiten uit het Nederlands en wereldnieuws en hij vraagt zijn toehoorders mee te denken over 

de vraag: wat staat ons in deze eeuw te wachten? 

 

 

 

 

Bijzonder aan de activiteiten van de Haagse Pook is de mogelijkheid om vooraf samen een 

eenvoudige vegetarische maaltijd te gebruiken. Vanaf 18.00 uur kun je binnenkomen,  

om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd en circa kwart voor acht krijgt de spreker het 

woord. Om tien uur sluiten we af. 

 
Als tegemoetkoming in de kosten van de avond - inclusief maaltijd- vragen we € 7,50 per 

persoon (€ 2,50 zonder maaltijd). Zou deze prijs een beletsel zijn om te komen, kom dan toch 

en geef wat je kwijt kunt.  

 

De avond wordt gehouden in De Paardenberg (Julianakerk), 

Paardenbergstraat 1 in Den Haag, bereikbaar met tram 6 

(richting Den Haag vanaf Centraal Station) en 11 (richting 

Scheveningen vanaf Hollands Spoor), uitstappen Hobbemaplein. 

 
Geef je uiterlijk vrijdag 16 november op voor deze avond 

(lezing en/of maaltijd), dan kunnen we rekening houden 

met je komst (stoelen, koffie, eten). Stuur een mailtje aan 

haagsepook@xs4all.nl met de mededeling dat je komt en 

daarbij of je mee eet.  

 

maandag 19 november 2007      lezing door Rob Groenhuijzen, politicoloog 

Deze lezing wordt mede mogelijk gemaakt door STEK-De Paardenberg en het XminY Solidariteitsfonds 



R ob  G ro enh u i j z en  z e g t  z e l f  ov er  d i t  on d erwe r p :  
 

    
“Alleen in periodes van verval en vervolgens aan het einde is het pas mogelijk 

fundamentele kritiek te leveren op een politiek (wereld)systeem (Marx). We 

begrijpen bijvoorbeeld nu beter waarom blanke leiders minder gehoor in deze 

wereld vinden. 

 

Het systeemdenken over het kapitalisme, begonnen met Fernand Braudel (1981), 

verrijkt en uitgewerkt door Giovanni Arrighi (1994) en aangevuld met recente 

inzichten is de verst ontwikkelde sociale theorie in deze wereld. Kennis ervan is 

noodzakelijk om huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen te 

begrijpen en er vervolgens naar te handelen. 

 

In de ene periode (jaren ’60 en ’70) lezen we teksten van schrijvers/activisten en in 

een volgende periode (jaren ’80 en ’90) is het bijna fout om deze nog te 

bestuderen. Het heersende (westerse) systeem heeft er belang bij opposanten 

niet te citeren en/of niet aan het woord te laten. Het is alsof natuurkundigen 

niet verder mogen denken dan de ontdekking van het atoom.   

 

Het wordt ook blanken duidelijk dat de westerse heerschappij een rijke kern en een 

arme periferie in deze wereld heeft voortgebracht. Ook in de kern vindt 

tegenwoordig een extreme verrijking plaats door een steeds kleiner wordende 

groep. Blijkbaar heeft het westers systeem iets dat afwijkt van andere 

marktsystemen: discriminatie, roof van water en land en onthouding van 

rechten. Een land als China kende die eigenschappen niet. Wat is dat specifieke 

van het westers kapitalisme? Is er zoveel te verbergen door het westen? Was 

het Chinees kapitalisme anders?  

 

We leven anno 2007 in een overgangsperiode. De heersende hegemon raakt in verval 

en een nieuwe hegemon geeft nog geen leiding. Zoals de VS in de 20e eeuw 

Engeland aflosten, zo worden nu de VS door een nieuwe hegemon afgelost (en 

ook het kapitalisme of komt er een andere vorm van kapitalisme?).  

 

Een van de kenmerken van een overgangsfase is dat er opzienbarende initiatieven 

(revoluties) vanuit groepen van de bevolking komen. Westerse inwoners worden 

daarbij gehinderd door hun (financiële) leiders, die hun machtspositie niet willen 

opgeven en het beeld van de werkelijkheid vertroebelen. In Latijns Amerika, 

Azië en Afrika hebben burgers en hun leiders steeds minder last van blanke 

propaganda. 

 

De huidige overgangsperiode wordt de meest interessante in de laatste 500 jaar. In 

ieder geval gaat de macht in deze wereld over naar een staat (staten) met een 

gekleurde bevolking. Het blanke verzet is daar een uiting van. 

 

 

 


